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Beste jongeren en ouderen, Beste gemeente,  

We hopen dat u de moeite neemt het onderstaande te lezen. 

Als kerkenraad willen we graag het belang van dagelijks Bijbellezen onder de aandacht brengen. Om 

ons heen wordt Gods Woord op alle mogelijke manieren belachelijk gemaakt, overtreden, vergeten, 

ter discussie gesteld, dichtgelaten en verdraaid. Dit gebeurt trouwens al heel lang! Het allereerste 

vraagteken in de Bijbel staat achter een vraag die de duivel stelt! (Genesis 3:1) Als er één plek is waar 

dat vraagteken iedere keer weer terugkomt is het wel de online wereld. Leestijd wordt verdrongen 

door schermtijd…  

Voelt u en jij die strijd ook? Ja, het is een strijd! Om uw ziel; niets minder. Daarom willen we u het 

volgende vragen. Wilt u meedoen om vanaf 1 januari 2025 de Bijbel helemaal te gaan lezen? Er staat  

een Bijbelleesrooster op de website van de kerk, ook liggen er geprinte exemplaren in de hal; u mag 

die meenemen. Dit Bijbelleesrooster is zo gemaakt, dat je in twee jaar tijd de hele Bijbel leest en de 

Psalmen en het Nieuwe Testament twee keer. Boven het leesrooster staan enkele afkortingen van 

Bijbelboeken vertaald, omdat het uit Engeland afkomstig is. 

Het dagelijks lezen van Gods Woord is in deze jachtige tijd gerust een uitdaging te noemen. Maar, bij 

het woord ‘uitdaging’ denken we misschien aan anderen, omdat u of jijzelf niet zo van de 

uitdagingen bent. Maar we willen u hartelijk en liefdevol oproepen om het volgende eens te 

overdenken: U en jij horen bij onze gemeente, ja, u hoort er allemaal bij. We komen samen rondom 

het Woord van de Heere, elke zondag! (Nog) geen beperkingen, geen politiecontroles, geen 

vervolging. Gods Woord mag onbelemmerd gepreekt én gelezen worden! Nu is het wel heel 

belangrijk hoe we met dit Woord omgaan. Zonder liefde en achting voor het Woord des Heeren gaan 

we verloren; ontstellende eindeloosheid, geen woorden van zaligheid meer…  

Maar NU is het nog genadetijd. De HEERE zegt: ‘maar op deze zal Ik zien, op den arme en verslagene 

van geest en die voor Mijn woord beeft.’ (Jesaja 66:2) 

De vraag om mee te doen met het volgen van het Bijbelleesrooster is bedoeld als aansporing, niet als 
verplichting. Het is bedoeld als houvast en we hopen dat het de onderlinge band in de gemeente 
versterkt! Robert Murray M’Cheyne, die onder andere bekend is door het lied ‘Eens was ik een 
vreemdeling voor God en mijn hart’, schreef zo’n 180 jaar geleden bij de introductie van het 
Bijbelleesrooster in zijn gemeente in Schotland het volgende: ‘De zoete band van christelijke liefde en 
eenheid zal versterkt worden. Christenen hier en elders zullen om dezelfde beloften bidden, treuren 
over dezelfde zonden, God prijzen met dezelfde liederen en gevoed worden door dezelfde woorden 
van eeuwig leven.' 
 
Tijdens een van de diensten Dv. aan het begin van het jaar, zal onze dominee aandacht besteden aan 

het bovenstaande.  

We wensen u en onszelf toe dat het Woord van God alles voor ons is door het onmisbare werk van 

Zijn Heilige Geest. 

Een hartelijke groet, 

Uw kerkenraad 


